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Zondag 10 mei 2026 - 10:00 uur 
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Inleidend orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied – We zingen staande Psalm 62 vers 1, 2 en 5 

 

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 

2 Hoe lang belaagt gij en hoe lang 

bedreigt ge mij met ondergang, 

die tot mijn onheil hebt besloten? 

Wat stormt gij aan met ruw geweld? 

Gij zelf zijt als een muur die helt 

en haast aan stukken is gestoten. 
 

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

God is een schuilplaats voor ons allen. 

 

Bemoediging en Groet 

 
De gemeente gaat zitten. 

 

We zingen Lied 286 

 

1 Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 
Refrein: 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 



 

 

2 Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 
Refrein: 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 

3 Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 

dat de vrede sterker is dan strijd. 
Refrein 

 

Aansteken van de kaars voor alle mensen die lijden  

onder oorlogsgeweld of ander onheil dat de wereld treft  

 

Gebed om ontferming 
Na de woorden ‘Zo bidden wij’ zingen we de acclamatie van Lied 301e: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glorialied - Lied 150a vers 1 en 2 

 

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 



 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

De eerste Schriftlezing is Psalm 104  
In hertaling van Huub Oosterhuis uit ‘150 psalmen vrij’. 

 

Jij die hoog woont! Dus moet ik klimmen, of leren omhoog te vallen, 

naar jou toe die ik wel God durf noemen: zo wijd je hemel blauw in 

de morgen, zo goudomrand je sneeuwwitte wolken. 

Jij die hoog op de zon woont, die van roodgevlamd vuur is, dus moet 

ik leren niet te smelten. 

Die ook boven de zeeën zweeft als adem – dus moet ik durven mee 

te ademzingen in jou. 

Licht. Op sandalen licht ben je gekomen, vreemdeling van de bergen. 

Die over wolken schaatst en hoog als wervelwinden springt, wandelt 

naast me in de avondkoelte. 
 

Over onze moeder aarde heb ik nagedacht en boeken gelezen: dat zij 

bijna vijf miljard jaar geleden geboren zou zijn, dat zij zich verfijnd 

heeft tot wouden en tuinen, watervallen en fonteinen – 

zou ik ooit een wilde ezel worden of een steenbok, er zou genoeg zijn 

om mijn dorst te lessen. 

Oh water dat levend stroomt, dat gras voedt, brood doet ontkiemen, 

wijn doet zwellen in de druiven. 

Leer mij durven wijn te drinken die het hart verzacht, brood te 

bakken en uit te delen aan alle hongerlijders van de wereld. 
 

En dan de bomen die jij gezaaid hebt; hier berken en populieren, op 

verre heuvels ceders en cipressen en langs de snelwegen zuring en 

naamloze halmen. 

Ook roept Gij overal vluchten vogels, en ze komen. Soms zingen zij 

‘vlieg met ons mee’. Ik moet nog leren durven vliegen –  heb ik 

vleugels? In de buik van mijn ziel ritselt het van de veren. 

Ik vraag de vogels: hoe leven jullie? Hebben jullie lief? 

En dan de zee, diep en vol, de vreemdste snuiten en uitsteeksels, 

zilverwier en anemonen, en draken om mee te spelen. 
 

En al dat levende hoopt op jou, mijn vriend, die ik nu plotseling 

aarzel God te noemen. Want hoe dan God? Was jij de oerknal? 

Jij bent de stilte waarin ik schuil, soms even, in de late nacht, de 

vroege morgen. Ademt jouw adem in mensen? 

In al die levende dode gewapenden, op oorlog uit, bang, bedroefd, 

boos, onbereikbaar, op vrede uit, maar wie kent de weg van de 

vrede? Wie gaat dit aanschijn van de aarde vernieuwen? Jij die ik 

vriend en vreemdeling noem van de bergen? Ja jij, met mij samen. 



 

Je moet wel komen, gauw, om al die oude mensen die hun lieve land 

zagen branden zo goddeloos, kom troosten laat het niet duren tot 

hun dood. 
 

En voor onze kinderen, zoet en zo klein nog, zou het ook mooi zijn 

als ze je voetstap hoorden, je fluitje, ‘hier ben ik’. Wie? Vriend God! 

Daar kom je de schemerhoek om de lichtende blauwe, de rode hoek 

van de middag, desnoods de gitzwarte van de nacht – maar je komt, 

en je zegt tot alle kinderen hier tezamen: 

Dag jij en jij, dag meisje dag jongen en je noemt hun namen. 

En ze worden wakker en zullen het nooit meer vergeten. 

 

We zingen Lied 150a vers 3 en 4 

 

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

De tweede Schriftlezing is uit Johannes 15: 9-17 

 

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn 

liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals 

Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn 

liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan 

zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar 

liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.  

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie 

zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen 

slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; 

vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb 

gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.  

Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie 

opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende 

vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam 

vraagt. 

Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. 

 

 



 

We zingen Lied 413 vers 1 en 3 

 

1      3 

Grote God, wij loven U,  Heer, ontferm u over ons, 

Heer, o sterkste aller sterken! open uwe vaderarmen, 

Heel de wereld buigt voor U  stort uw zegen over ons, 

en bewondert uwe werken.  neem ons op in uw erbarmen. 

Die Gij waart te allen tijd,  Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

blijft Gij ook in eeuwigheid.  laat ons niet verloren gaan. 

 

Overdenking  

 

Orgelspel 

 

Lied 823 vers 1, 2, 4 en 5 

 

 
 



 

2 Uw wijsheid en uw welbehagen 

bepalen ’s mensen levensdagen 

en wijzen hem zijn woonplaats aan. 

Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 

toch mag hij vrij en veilig wezen 

en heersen over het bestaan. 
 

4 Door een geheimenis omsloten, 

door alle dingen uitgestoten, 

gaat hij op alle dingen in. 

Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 

zijn rustloos zoeken en verdwalen 

een onuitsprekelijke zin. 
 

5 O God, wij bouwen als ontheemden, 

wij wonen en wij blijven vreemden, 

bestemd voor hoger burgerrecht. 

Wil ons, o koning der getijden, 

een woning in de stad bereiden 

waar Gij het fundament van legt. 

 

Dankgebed - voorbede – stil gebed – Onze Vader  

 

Mededelingen door de ouderling van dienst en aankondiging 

van de collecte 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied – Lied 419 

 

 



 

 
2 Wonen overal even thuis 

handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en waan 

wagen en winnen en verder gaan 

mensen veel geluk. 
 

3 Wonen overal bijna thuis 

aarde mijn hemel mijn vaders huis 

stijgende sterren de lach van de maan 

mensen die dromend een stem verstaan 

mensen veel geluk. 

 

 

Zegen gevolgd door het gezongen Amen 

 

 

2x 

 

 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

_______________________ 

 

 

 



 

Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Amnesty 

International. 

 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.pg-hetvierkant.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

Volgende diensten 
 

* Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, om 10:00 uur in 

Oostwoud. Zie de aankondiging hierna. 

 

* Zondag 17 mei om 10:00 uur in Sijbekarspel. 

Voorganger is dhr. Siep Rienstra uit Barsingerhorn. 

Met medewerking van de 4Cantorij o.l.v. Joost van der Kooij. 

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Koninklijke PIT 

Pro Rege. 

 

* Pinksteren, zondag 24 mei, om 10:00 uur in Wognum. 

Voorganger is pastor Louise Kooiman uit Enkhuizen.  

De diaconale collecte is bestemd voor JOP (Jong Protestant). 

 
De reguliere diensten van Het Vierkant worden in de maand mei om 10.00 
uur NIET rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar wél ‘s avonds 
om 19.00 uur herhaald. 

 



 

Hemelvaartsdag in Oostwoud 
 

Donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag.  

Die dag is er géén dienst in een van onze 

kerken.  
 

Maar ……. van dominee Jantina de Ruiter 

ontvingen we de uitnodiging om die ochtend 

om 10:00 uur de dienst in de kerk van 

Oostwoud mee te vieren. 
 

Er is dan een korte dienst, met achtereenvolgens koffie en thee, 

gezellig praten (met kaartjes) en een eenvoudige creatieve lunch. 
 

Met een hartelijke groet van Jantina de Ruiter. 

 

 

Kom in beweging voor ‘Puur for Kids’ 
 

Op maandagavond 18 mei  gaan we 

wandelen voor ons jaardoel. 

Nu weer eens in onze eigen omgeving. 

Loopt u met ons mee? Meld u dan aan 

bij: 
 

* Lammy tel. 06 23 13 37 18 
 

* diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com 
 

* of spreek na een dienst een van ons aan bij de koffie en thee. 
 

Vergeet niet uw telefoonnummer erbij te vermelden! 

Bij ongeschikte weersomstandigheden nemen we contact op. 
 

Deelname €6.50 per persoon. 
 

We verzamelen vanaf 18.45 uur bij de kerk van Wognum en we 

sluiten af met koffie of thee, voor wie dat wenst. 
 

Tot ziens op 18 mei. 
 

Taakgroep Diaconaat: Rens, Ton, Carolien, Anneke en Lammy. 

 


